zafer 1444 

ğ e 
e) 

Te 

2 “e 


vahyin oydınlığındagocuk”olmok 
AĞUSTOS-EYLÜL'22 | YIL: 2 PSAYE 11) FİYAT: 254 


YONE 
w WE İB)EZ n 


“Gizemli Harita” 


MACERA DEVAM EDİYOR! 


Tevhid Kasabası'nda yaşayan Suheyl, arkadaşları ve Müslimo'nun 
eğlenceli maceralarını anlatan 


Dostum Suheylı, 
heyecan dolu 2. bölümüyle 


Tevhid Dersleri Youtube kanalımızda sizlerle... 


OR KoduOkutunuz 


Tevhid. 


vohyin oydınlığında çocuk olmok 
Ağustos-EylüP22 | YIL: 21 SAYI: 11 | FİYAT: 258 


İmtiyaz Sahibi 
Hamza ÖZTÜRK 


Yazı işleri Müdürü 
Abdullah Demir 


Yayın Türü 
Yaygın Süreli 


Reklam ve Abonelik 
www.tevhiddergisi.org 
tevhiddergisi©gmail.com 
0 (545) 762 15 15 


Adres 
Kirazlı Mah. Mahmutbey Cad. No. 120 
34212 Bağcılar/İSTANBUL 


Yazışma Adresi 
Hamza ÖZTÜRK 
Kirazlı Mah. Mahmutbey Cad. No. 120 
34212 Bağcılar/İSTANBUL 


Basım 
Şenyıldız Yayıncılık, 45097 
Gümüşsuyu Cad. Işık Sanayi Sitesi C Blok 
No. 19/102 Topkapı/İSTANBUL 0 212 483 47 91 


Dergi içerisinde yer alan 


yazılardan ilgili yazar mesuldür. 
Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. 


Satış Noktaları: Tevhid Kitabevi 


İstanbul: Kirazlı Mah. Mahmutbey Cad. No. 120/A 
34212 Bağcılar/ İSTANBUL 0 545 762 15 15 


Ankara: Piyade Mah. İstasyon Cad. No. 190 
Etimesgut/ANKARA 0 543 225 50 48 


Diyarbakır: Kaynartepe Mah. Gürsel Cad. No. 90/A 
21090 Bağlar/DİYARBAKIR 05432255043 


Konya: Mengene Mah. Büyük Kumköprü Cad. No. 78/A 
42020 Karatay/KONYA 0 543 225 50 49 


Van: Vali Mithatbey Mah. Koçibey Cad. Armoni İş Mer. 
No. 14/D 65100 İpekyolu/VAN 05432255045 


>>) yes) A 


Selamun aleykum arkadaşlar. 

Du sayımızı sizinke buluşturan Allah'a hamdolsun. 
bizi bektediğiniz için teşekkür ederiz. Bizler 
de sizler için dopdolu bir sayı hazırladık. 
beklediğinize değen bi sayı oldu diyebilirim. 
Du sayıda neler mi var? 

Kediler sinirkenir mi? Sıcak hava da neden bu 
kadar terteriz? Hepimizin merak ettiği zor 
soruları senin için sorduk we tabi Ki cevabını da 
bulduk. Meraklı sorular bölümünü Kaçırma. 
Du ay şirin ve oldukça zeki biriyle tanışıyoruz. 
Kim olduğunu söytkemem ama çok merak 
ettiysen sayfa otuzu ziyaret etmeyi unutma. 
Ahhh merde o eski sokak oyunları. 

Tabi ki Tevhid Çocuk dergisinde. 
Eğtenceli bir oyun Keşfetmeye hazır mısın? 
bitti mi? Tabii Ki hayırrr. 

Kendi Kuklanı yapmaya ne dersin? 
bu ayki ekleri almayı unutma. 

Hadi çabuk çabuk! İçeridekiler heyecanla seni 


bekliyor. 


İÇİMDE NELER VAR? 


| 


Yazar: Rabia Gürsol” Çizer: Seher'Aktan 
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Havanın sisle kaplanmasıyla beraber Meryem'in içinde bir huzursuzluk oluşmuştu. Her 
zaman böyle olurdu. Sonbaharın gelmesiyle birlikte değişen hava durumu duygularını 
çok fazla etkilerdi. Pencereye vurmaya başlayan yağmur sesleri ona hüznü hatırlatırdı, 
oyuncağını kaybeden bir çocuğun hıçkırıklarını anımsardı. Yine aynı duyguları 
hissetmeye başlamıştı. Hüzünlü olmaktan nefret ediyor ve rahatsız oluyordu. Derken 
pencerenin yanında uykuya daldı... 

Meryem, elinde rengârenk balonlarla parkta dolaşırken şiddetle esen rüzgârla 
gökyüzüne yükselmeye başladı. Bulutların arasından gelen sesle irkildi. Uzunca 
baktıktan sonra karşısındakinin bir yağmur bulutu ile Güneş olduğunu fark etti, 
hemen kulak kesildi. Güneş pırıl pırıl ışığını dünyaya göndermek için uğraşırken 
bulut beraberinde getirdiği şimşek ile tüm yağmurunu yeryüzüne boşaltmak için 
sabırsızlanıyordu. Kendilerince gerekçeler sayarak öne geçmeye çalışıyorlardı: 


Güneş: Işınlarımı Dünyaya bir ân önce yollamam gerekiyor. Rengârenk çiçeklerim, 
büyümeyi bekleyen bitkilerim var. Sıcacık sevgimi ve enerjimi göndermezsem hepsi 
ölür! 

Bulut: Ben de yeterince doldum. Damlalarımı yeryüzüne göndermem gerek, yoksa 
ağaçlar susuzluktan kuruyacak, insanlar susuz kalacak ve meyveler büyüyemediği için 
yiyecek bulamayacaklar. Şu ân ben yeryüzü için daha önemliyim! 


Meryem şaşkın bir şekilde Güneş ile bulutu izlemekteydi. Kime hak vereceğini 
bilemiyordu. İkisinin de söyledikleri doğruydu, insanlar için Güneş ne kadar 
önemliyse yağmur da bir o kadar önemliydi. İnsanların susuz ve aç kalmamaları için 
yağmura ihtiyaç vardı, ama yaşamlarını sürdürmeleri için de Güneş gerekliydi. 
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O, bunları düşünürken Güneş ile bulutun kendi aralarında anlaştıklarını gördü. Yağmur 
yüklü bulut, damlalarını yeryüzüne doyasıya gönderdikten sonra güzelliğiyle gözleri 
alan Güneş beliriverdi. Bunun sonucunda oluşan gökkuşağı yeryüzünde görsel şölen 
oluşturdu... 
Meryem burnunda hissettiği ıslaklıktan dolayı gözlerini açtı. Kedisi Mırmır oyun 
oynamak için onu uyandırmıştı. Şefkatle kedisini okşayarak ayağa kalktı, gökyüzünde 
oluşan gökkuşağını gördü ve yüzünde küçük bir tebessüm oluştu. 
Duygu durumu bir gökkuşağıyla değişmişti, içinde kelebekler uçuşuyordu. Bir ân 
rüyasını hatırladı, yağmur ve Güneş'in insanlar için ne kadar da önemli olduğunu 
anlamıştı. Duygular da insan için böyle olmalıydı. Mutluluk ne kadar önemli ve hoş 
karşılanan bir şey ise üzüntü de öyleydi. Bu gördüğü rüya onu çok fazla etkilemiş ve 
büyük bir ders çıkarmıştı. Bundan sonra kendini kötü hissettiğinde ya da üzüldüğünde 
kendinden nefret etmeyecek ve bunu olduğu gibi kabul edecekti... 


SAĞLIK: SOLUNUM SİSTEMİ VE AK 


Yazar: Eda Toprak / Tasarım: Zehra Nur Alıcı 


Rabbimizin bizim 
için nimet olarak 
yarattığı 
akciğerlerimiz 
sayesinde nefes 
alıp verebiliriz. 


iğimi Ü ihtiyacı olan 

erdiğimizde vücudumuzun ihtiy« 

vi, ei aki) vücuda alabilir, kirli havayı 
“ (karbondioksiti) yücuttan atabiliriz. 


m e — — Vücudumuzdaki tüm 


> 4 organların çalışabilmesi için 
Es-Selamu Aleykum oksijene ihtiyacı var biliyor 


Sevgili Dostuml İzninle musun? Yani yaşamak için 
kendimi tanıtayım: nefes alıp vermemiz 
Ben akciğerlerinim. gerekiyor diyebiliriz. 


Gi 


Vücudunda, kaburga 


kemiklerinin altındaki Hisli Li ir) 
kalbinle komşu olarak e 


pe / — 
e e m 7 oluşuyor. İşte bu solunum 


g alan işlevinde görev alan 
K a organın, benim. 


Nefes aldığında balon gibi 
şişerim ve içime hava dolar. 
Ağzından ve burnundan aldığın 
kocaman nefes, soluk borusu 
yardımıyla bana gelir ve 
havadaki oksijeni alırım. 


Nefes verdiğinde balonun 
sönmesi gibi büzülür ve 
küçülürüm, içimdeki havanın çoğu 
dışarı çıkar ve karbondioksiti 


atarım. 


Bronşlarımız akciğerlerimize giden hava borularıdır. Nefes borusundan daha küçüklerdir, sağda ve solda olmak üzere iki 
tanedir. Brongçuklarımız akciğerlerimizin içindeki çok küçük hava kanallarımızdır. 


Haydi nefes almaya yarayan solunum organlarını tanıyalım ve isimlerini öğrenelim! 


Nefes borusu. 


Bronş, 


Bronşçuk. 


Aleol 


/ ali hava 


keseleridir. Çevrelerinde 
kan damarları bulunur. 
Oksijeni alıp kana geçirir 
ve kandaki karbondioksiti 


alıp atarlar. 


—az— 


Güçlü akciğerlere sahip 
olmak için iyi beslenmeli ve 
egzersiz yapmalısın. 


M y 
Ve asla ? z 


Sigaranın akciğeri 
ne hâle getirdiğine 
bir bak.. Ne kadar 
da kötü olduğunu 
görüyorsun değil 

mi? 


> 


i N 
sigara a 


içmemelisin! 


Sağlıklı akciğerlere 
© ve hasta akciğerlere 
bir bak. Hangi 

akciğerlere sahip 

olmak istersin? 


Bir sonraki yazıda görüşmek üzerel Allah'a emanet ol, canım arkadaşım. 


Geleceğe Miras 


Yazar: ARM Kaya / Gl oi > i 
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Evvel zaman içinde 
Kalbur saman içinde 
Bir bezirgân bozkırdan geçer iken 
Ben küçücük bir tohum iken 
Koydu beni toprağa 
Ne bakan ne gören, ne arayan ne soran oldu 
bir daha. 
Toprak sıcacık sardı 
Yağmur yapraklarıma yağdı 
Güneş yemişlerimi kızarttı 
Bezirgân kim bilir nerede kaldı? 
Eliyle toprağı eşti 
Beni güzelce yerleştirdi 
Oğlu: Babacığım biz buradan bir daha 
geçemeyiz 
Bu ağacın yemişini göremeyiz, ne diye 
uğraşırsın? 
Bezirgân: Oğulcuğum, bizden öncekiler 
buradan geçti 
Ağaçları yeşertti, gitti 
Biz gidenlerin meyvesini katık ettik 
Bizden sonra gelenler de yesin diye tohum 
ektik. 


“Müslim bir kimse ağaç diker de ondan 
bir insan veya hayvan yahut kuş yerse, bu 
mutlaka o kişi için Kıyamet Günü'ne 
kadar bir sadaka olur.” 

(Müslim, 1552) 


Minik Eller şa 
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Yazar: Buket Bilen/ Tasarım: Meva Ak 


Selamun Aleykum çocuklaaar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. 

Ben Buket, bu sayıda dergiye konuk yazar olarak katıldım ve bu beni çok heyecanlandırıyor. 
Hepinizi görmem mümkün değil. Ama burada, bu sayfalarda buluşmak beni ayrıca çok mutlu 
ediyor. Ben mutfakta vakit geçirmeyi çok seviyorum. Peki ya sizler? Cevabınız evetse haydi o 
zaman ellerimizi yıkayalım, önlüğümüzü takalım ve mutfağa geçelim. Çünkü sizlere çok güzel 
bir çikolatalı kurabiye tarifi vereceğim. 


Haydi ne duruyoruz hemen başlayalım! 


1 su bardağı 
pudra şekeri 


Damla 
çikolata 


.9 ,4 '& 
Yarım paket 
margarin/tereyağı 


RE 3 su bardağı (/ 
> 


un 


“1. Yoğurma kabına tereyağını, pudra şekerini ve unu alarak 
karıştıralım. 


2. Sonrasında damla çikolatayı ekleyerek tekrar yoğuralım. 


3. Şimdi geldik en eğlenceli kısma. İsterseniz hayal gücümüzü 
kullanarak istersenizde kurabiye kalıpları yardımıyla hamurumuza 
şekil verelim. 


4. Şekillendirdiğimiz kurabiyelerimizi pişirme kağıdı yerleştirdiğimiz 
fırın tepsisine alalım ve kontrollü bir şekilde pişirelim. (Pişirme 
işleminde bir büyüğümüzden yardım alabiliriz.) 


5. Pişip soğuyan kurabiyelerimiz tadıma hazır. 


Mmm... Enfes oldular, ellerine sağlık. :) 
Yaptığınız kurabiyeleri arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz eminim onlar da çok beğeneceklerdir. 
Allah'a emanet olun çocuklar. Tekrar görüşmek duası ile, hoşçakalın. 


. HN | 
MN SEN 
BEBE ŞN 


PARÇALANMIŞ 


KAYALARIN 
HALİ 


id 


HARFTEN KELİMEYE e 
YOLCULUK 


Aşağıdaki harflerin tamamını birleştirerek anlamlı bir sözcük türetin. 


Atomlar, gözle görülemeyecek kadar 


küçük zerrelerdir. Özel mikroskoplarla 
dahi görebilmek ve incelemek oldukça 
zordur. 


v 


Her atom, bir çekirdek ve çekirdeğin 
çevresindeki yörüngelerde dönen 
elektronlardan oluşmaktadır, yörüngeleri 
arasında devasa boşluklar vardır. Atomun 
çekirdeğinde proton ve nötron bulunur. 


Yörünge 


Atomun çekirdeğindeki bu güç serbest 
kaldığında büyük bir enerji meydana 
gelir. Bu enerjiye nükleer enerji denilir. 

N., 


O İnsan atomların çekirdeklerine kötü yönde 
n müdahale ederse tüm canlılar için çok tehlikeli 
Çekirdek olan patlamalar ortayaçıkar, tüm dünyayı yok 


edebilecek yıkıcı bir kuvvet açığa çıkbilir. 


Proton 


Biz insanlara düşen sorumluluk ise, 
Rabbimizin yarattığı nimetleri hayır yönde 
kullanmak ve bozgunculuktan kaçınmaktır. 

— 


Elektron 


—<— > e. 


. 
Kur'ân Kıssası: “Fil Vakası” 


Yazar: Zeynep Aslan/ Çizer: Seher Aktan 


iş X — > 4 


Selamun Aleykum, 
Bu ay siz minik dostlarıma tarihte dillere destan olan Fil Vakası'nı anlatmak istiyorum. 
Bilenleriniz varsa bilmeyenlere anlatmaları rica olunur. Sizlere kendimi tanıtmayı az kalsın 
unutuyordum. Dostum! Benim adım Minik Filo. Şimdiden, tanıştığıma memnun oldum. Biz 
Filler, aile bağları çok kuvvetli olan hayvanlarız. Yine günlerden bir gün ailecek gezinirken 
dedemin biz torunlarına anlattığı ibretlik kıssadan sizlere bahsetmek istiyorum. Hem 
İslam bizlere demiyor mu öğrendiğiniz bilgileri aktarın, diye. Neyse lafı uzatmadan hemen 
konumuza geçelim. 

Mekke'de sevgili Peygamberimiz (sav) doğmadan önce, Kâbe'yi yıkmak isteyen biri varmış. Adı İ 


da Ebrehe'ymiş. Onun kocamaaaan filleri, bir sürü de asker varmış.Kâbe'nin herkes tarafından 
sevilmesini ve ziyaret edilmesini çok ama çok kıskanıyormuş. Bu yüzden de ülkesine altından 
bir saray yaptırmış. İnsanların Kâbe yerine, yaptırdığı kendi sarayını ziyaret edeceğini 
sanıyormuş. “Ha ha haaa! Artık kimse bu Kâbe'yi ziyaret etmeyecek, herkes benim sarayımı | 
görmeye gelecek.” diye dalga geçiyormuş. Ama işler hiç de düşündüğü gibi olmamış. İnsanlar, 

altından yapılmış bu kocaman saray yerine Kâbe'yi ziyaret etmeye devam etmişler. İşte bu 
durum onu bir hayli endişelendirmiş. “Ben bu kadar harcama yapıp altından büyük saray 
yaptırıyorum, ama kimse gelmiyor, öyle mi?" diye kendi kendine söylenip durmuş. Yanında © 
bulunan dalkavuklar da“Imm şey... Evet evet... Öyle efendim. Herkes Kâbe'yi ziyarete gidiyor. # 


ti 


ei 


: üm i pi BER 


zalim... 


Oysa oradanealtınnedeelmasvar."demişler. 
Bunun üzerine Ebrehe, ordusunu toplayıp 
Kâbe'yi yıkmaya karar vermiş.Kutsaltoprak olan 
Kâbe'yegelince dağlarda gezinen Mekke halkına 
ait ne varsa hepsine el koymuş. Eline geçirdiği 
hayvanlardan bazıları da Abdulmuttalib adında 
birinin develeriymiş. Onun kim olduğunu sen 
tahmin et. Evet, doğru. Peygamberimizin dedesi. 
Aynı zamanda Mekke'nin de reisiymiş. Mekke 
halkı o büyük orduyu görünce elde avuçta ne 
varsa hepsini toplayıp dağlara çıkmış. O sırada 
Abdulmuttalib, Ebrehe ile görüşmeye karar 
vermiş. Yanına gittiğinde, "Bana develerimi geri 
ver."demiş. Tabii Ebrehe böyle söylemesine çok 
şaşırmış. 


Çok sevdikleri Kâbe'yi 
Mekke'nin reisi ondan sadece develerini 
istiyormuş."Ben Kâbe'yi yıkmaya geldim, sense 
«wi karşıma geçmiş sadece develerini istiyorsun." 
deyince (o Abdulmuttalib, “Ben develerin 
Bi sahibiyim, onlardan sorumluyum. Kâbe'nin 
8 sahibiise Allah'tır. O (cc), Kâbe'sini koruyacaktır.” 
—& demiş.Bununüzerine ertesi gün Ebrehe Kâbe'ye 
saldırmak için kocaman filleriyle yola çıkmış. 
” 4 Bunlardan bir tanesi de büyük cüssesiyle en ön 

safta tutulan büyük büyük dedemmiş. Adı da 
Mamut'muş. Ahhh! Keşke .görebilseydim onu. 
Ebrehe onu çok seviyormuş. Her denileni yapan, 
çok ama çok güçlü bir Filmiş. 


yıkmaya gelmişken | 


e E şk Mi, ,. 
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Ebrehe ordusuna ve fillerine saldırma emri 
vermiş. 

Tam o sırada büyük dedem Mamut birden yere 
çökmüş. Yönünü Yemen'e çevirince kalkıyor ve 
o yöne doğru gidiyor, ama Kâbe'ye çevirince 
asla yerinden kımıldamıyormuş. Bakıcıları 
ona, “Hadi Mamut, hemen kalk ve Kâbe'yi yık!" 
diye komut verse de büyük dedem yerinden 
kıpırdamıyormuş. O, Rabbimin evi, ben onu 
çok seviyorum.” diyormuş. Mamut'tan iş 
çıkmayacağını anlayan askerler harekete 
geçmiş ve tam o esnada gökyüzünde bir sürü 
kuş belirmiş. Bu kuşlar Kâbe'yi korumak için 
gönderilen ebabil kuşlarıymış. Gagalarında 
ve pençelerinde de birer taş taşıyorlarmış. 
Bu taşları aşağı bıraktıklarında güçlü ve 
yenilmez olduğunu zanneden Ebrehe ve 
askerleri (o hemencecik yere yığılmışlar. 
Sonunda Ebrehe'nin hiç askeri kalmamış. 
İçlerinde sadece Fil Mamut'a bir şey olmamış. 
Olanı biteni dağlardan seyreden Mekke halkı 
şaşkınlıkla birlikte sevinçle Mekke'ye doğru 
koşup dua etmişler. 

İşte Minik Dostum, Allah (cc) Kâbe'sini korumuş. 
Ha! Bu arada, Kur'ân'da geçen Fil Suresi'ni 
okumuş muydun? Sana bu anlattıklarımdan 
sonra tekrar okuyabilirsin. Bakalım neler 
hssedeceksin? Allah'a emanet ol dostum. Bir 
sonraki sayımızda görüşmek üzere... 


. 


DENEY: DOKUNARAK SÜRTÜNME KUVVETİNİ 
ÖLÇEBİLİR MİSİN? 


Elimizi bir ağaç gövdesine veya bir cama sürdüğümüzü düşünelim. Ağaç gövdesinin cama göre 
daha pürüzlü olduğunu hissederiz, öyle değil mi? Ya da bir keçe parçası, ipek bir kumaşa göre 
daha pürüzlüdür. 

Peki, bir buz pisti üzerinde mi hareket etmek daha kolaydır, yoksa çakıl taşlarıyla dolu bir yolda 
mı? Tabii ki buz pistinde! Çünkü buz pisti çakıl taşlı yola göre oldukça pürüzsüzdür. O zaman bir 
yüzeyin pürüzlü veya pürüzsüz olması bizim hareketimize etki ediyor diyebilir miyiz? Haydi 
bunu bir deneyle görelim. 


DENEY İÇİN MALZEMELER: 
Mukavva, yapıştırıcı, cetvel, kalem, fasülye, çubuk makarna, alüminyum folyo, oyuncak araba, 
süreölçer, birkaç adet kitap 


ku 


DENEYİN YAPILIŞI: 


5... 


D Mukavvayı kalem ve 2) Parçalardan birine 3 Bir diğer parçaya 
cetvel yardımıyla 3 alüminyum folyoyu çubuk makarnaları 
eşit parçaya ayır. yapıştır. yatay şekilde yapıştır. 


4) Diğerine fasülyeleri 5)  . 6) Zamanölçerini hazırla 
yapıştır. Aralarında i Ş birazdan ölçüme 
adet kitap koy ve 


boşluk kalmasın. başlayacaksın. 


arabanı süreceğin 
rampayı oluştur. 


7) Arabayı, oluşturduğun 
yüzeylerden aşağı bırak ve 
arabanın aşağı inme sürelerini yan 
sayfadaki tabloya yaz. 


ALÜMİNYUM FOLYO ÇUBUK MAKARNA FASULYE İLE KAPLI 
İLE KAPLI YÜZEY İLE KAPLI YÜZEY YALI EY 


Hangi yüzeyde araba daha çabuk indi? Hangi yüzeyde daha geç aşağıya indi? Böyle olmasının 
nedeni neydi? Şimdi bu sorulara cevap verelim: 

Araba, folyo kaplı yüzeyde daha kolay ve çabuk bir şekilde aşağı inerken fasülyeyle kaplı 
yüzeyde daha zor ve uzun sürede aşağı indi. Bunun sebebi, sürtünme kuwvetidir. 

Sürtünme kuvveti, yapacağımız hareketi yavaşlatır veya durdurur. Bu kuvvet pürüzlü yüzeylerde 
daha fazla olur. Pürüzsüz yüzeylerde ise daha az olur. Bu sebeple arabamız en rahat folyo kaplı 
yüzeyde hareket ederken fasülyeyle kaplı yüzeyde zor hareket etmiştir. 


Günlük hayatta sürtünme kuvvetine örnekler var mı? Elbette ki... 


Arabaların frene bastığında 


Kışın araba lastiklerinin buzda kaymaması 
durması 


için lastiklerin değiştirilerek daha tırtıklı 
olanlar tercih edilmesi 


Paraşüt ile atlayış yapan bir kişinin Çakmak ya da kibritten ateş 
havanın sürtünme kuvvetinden çıkması 
yararlanarak yere inmesi 


Yolda yürüyebilmek için, ayakta durabilmek ve hatta yazı yazabilmek için bile sürtünme 


kuvvetine ihtiyacımız vardır. Daha birçok yerde sürtünme kuvvetinin etkisini görebiliriz. 
Araştırmaya ne dersin? Bir sonraki deneyde görüşürüz. 


Aile Etkinliği 
Selamun Aleykum arkadaşlar, 
Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Beni soracak olursanız hamdolsun ben de iyiyim. Bugün 


sizinle üç boyutlu ağaçlar yapacağız. Nasıl mı? 
Haydi başlayalım! 


MALZEMELER: 
2 yada 3 tane rulo tuvalet kağıdının orta kısmındaki boş kartonlar, makas, siyah keçeli 
kalem, yeşil ve kahverengi boya kalemleri. 


1) 


Öncelikle 
kartonları elimizle 
biraz bastırarak 
düz hâle 
getiriyoruz. 


3) 
Makas 
kalemle yardımıyla 
istediğimiz çizdiğimiz 
ağaç şeklini şekli 
çİZİyoOruz. kesiyoruz. 


4) 5) 


Renkli Son olarak 
boyalarla kartonumuzu 
ağacımızı ilk hâline 

renklendiri- getirerek üç 
yoruz. boyutlu hâle 
getiriyoruz. 


Eveeet üç boyutlu ağaçlarımız hazır. İyi eğlenceler arkadaşlar. Siz de yaptığınız farklı 
tasarımları bizimle paylaşın mutlaka. :) 


FARK BULMACA 


Görseller arosındaki 11 farkı bulobilir misin? 


TEVHİD KASABASI 


Yazar: Meryem Okay/ Çizer: Seher Aktan 


ai ME a 


“Selamun Aleykum, Sayın Tevhid Kasabası Sakinleri! 
Bu yıl Tevhid Kasabası kurucuları olarak sizlere bir sürpriz hazırladık ve sadece çocukların 
katılacağı bir yarışma düzenledik. Yarışmanın içeriği şu şekildedir: Gönüllü olarak 
katılmak isteyen okul öğrencilerimiz öncelikle genel kültür sınavına tabi tutulacak ve 
belirlenen dereceyi geçen öğrencilerimiz dünya turu hediyemizi kazanacaktır. Yarışma 

17 Nisan Pazar günü yapılacak olup sonuçlar ise 18 Nisan Pazartesi günü sizlere 

açıklanacaktır. Teşekkür ederiz. Allaha emanet olun.” 


Ömer heyecanla, okuduğu yazıyı annesine haber vermek için Bedir Caddesi'nden koşarak 
evine ulaştı. Nefes nefese kalmıştı. 

Annesi kapıyı açtığında Ömer'in telaşlı hâlini gördü ve korkarak, “Oğlum, ne bu hâlin?” dedi. 
“Es-Selamu aleykum anneciğim, telaşlanma. Koşarak geldim, ondan nefes nefese kaldım.” 

“Ve aleykum selam ve rahmetullah oğlum. Hayırdır, neden bu kadar koştun? Dur, önce üstünü 
değiştir. Terlemişsin. Hasta olursun.” 


Ömer hızlıca üstünü değiştirdikten sonra annesine yarışmadan haber verdi. Annesinin 

fikri katılmasından yanaydı, ama tabii ki babasına da sormasını, ondan da izin almasını 

istedi. Akşam Mehmet Bey eve geldiğinde Ömer durumu ona anlattı. Oğlunun sevincini ve 
başaracağına dair güveninin tam olduğunu gören babası katılmasına izin vermişti. Ömer o 
gece huzurla gözlerini kapattı. Sadece Ömer değil, ailesinden izin alan tüm çocuklar içlerinde 
büyük mutlulukla, minicik ellerini açıp Rabblerine dua ederek uykuya dalmışlardı. Yarışma 
günü geldiğinde herkes yarışmanın yapılacağı yere gelmiş, heyecanla saatin gelmesini 
bekliyordu. Ömer de o gün erkenden kalkmış, son hazırlığını yapıp yarışmanın yapılacağı 
Tevhid Konferans Salonuna gelmişti. Saatin gelmesini beklerken yemek için pamuk şeker almış 
ve etrafını izlemeye başlamıştı. Son derece titizlikle hazırlanan konferans salonu balonlarla 
süslenmiş ve çocuklar için ilgi çekici oyun aletleri konulmuştu. Kimisi dönme dolapta dönüyor 
kimisi salıncakta sallanıyor kimisi yanındaki arkadaşıyla muhabbet ediyordu. Saat geldiğinde 
bütün çocuklara tablet verilmiş ve herkes, “Bismillah!” diyerek dijital ekran üzerinden bilgisi 
kadar soruları cevaplamıştı. Sınavı biten herkes alandan çıkarken Ömer de son sorusunu 
cevapladı ve Allaha (cc) tevekkül ederek salondan çıktı. Babasını görünce yanlarına gitti ve 
sınavının Allah'ın izniyle güzel geçtiğini söyledi. 


Babası, “Oğlum, seni Ali Abi'nin oğlu Memocan ile tanıştırmak istiyorum. Eminim çok iyi 
anlaşacaksınız.” dedi. 
“Olur babacığım. Yeni bir arkadaş edinmek bana da çok iyi gelecektir.” dedi. 
Oğlundan olumlu cevap alan Mehmet Bey, arkadaşının yanına doğru ilerledi: “Es-Selamu 
aleykum Ali Abi, nasılsınız?” 

“Ve Aleykumselam ve rahmetullah, elhamdulillah iyiyiz abi, siz nasılsınız?” 

“Ben de iyiyim, elhamdulillah” 
İki arkadaş kendi aralarında sohbete başlamışlardı. 

“Es-Selamu aleykum Ömer kardeşim, ben Memocan. Nasılsın?” 
“Aleykum selam ve rahmetullah Memocan. Elhamdulillah, iyiyim. Sınavın nasıl geçti?” | 
“Allaha hamdolsun, çok iyi geçti. Özellikle soruların bazıları yemek kültürüyle ilgiliydi. Sınavda 
daha çok acıktığımı hissettim. Adana kebaplaaaaaar, baklavalaaaaaaar... 
“Anlaşıldı arkadaşım. Sen yemeği bayağı bi seviyorsun.” dedi Memocan ve kendi aralarında 
derin bir sohbete başladılar. 
Akşam olduğunda Ömer ve babası eve geldiler. Akşam yemeğini yedikten sonra dinlenmek 
için erkenden uyumuştu Ömer. 
Ertesi gün sonuçların açıklanacağı vakitte herkesin aklı büyük ödüldeydi. Uzun bir süre bir 
rehber önderliğinde dünya turu yapacaklardı. Bu mükemmel ödülü bütün çocuklar dört gözle 
bekliyordu. Yarışmanın sonuçları açıklanmaya başlandığında Ömer'in kalbi hızlıca çarpmaya |, 
başladı. 
Uzun bir giriş konuşmasından sonra kazanan isimlerin açıklanma vakti gelmişti. Konuşmacı 
heyecanla isimleri saymaya başladı: “Memocan Çiftçi, Zeynep Dizdar, Ömer Çelik, Kerem 
Güney isimli arkadaşlarımız istenilen dereceye ulaşmış ve bu ödülü kazanmaya hak sahibi 
olmuşlardır. Tebrik ederiz.” 
Ömer, ismini duyduğu ânda, verdiği bu nimet için Rabbine bolca teşekkür etti. Mehmet Bey, 
oğluna sarılıp tebrik etti. Yarışmanın detaylarını öğrenmek için görevlinin yanına gitti ve 
bir hafta sonra ödüllerini kullanabileceklerini öğrendi. Bakalım onları bir hafta sonra neler 
bekliyor olacaktı? 


HASVAHLAR ALEMİ: AĞAÇKAKANLAR 
Yazar: Çiğdem Yiğit/ Tasarım: Zehra Nur A cı Ye ç” k o 


Tak-tak-tak diye duyduğun seslerin benimle ne ilgisi 
olduğunu merak ediyor musun? Gagamla ağaçları 
didikliyorum. Sakın ağaçlara zarar verdiğimi düşünme! 
Sadece yuva yapmak ve yemek bulabilmek için bunu 
yapıyorum. Bu arada ben aslında tam bir ağaç dostuyum. 


Daha yakından tanıtayım kendimi sanal 
Ben orman ağaçkakanıyım. Boyum dokuz 
santimetre, biraz ufak tefeğim. Öyle 

) çelimsiz olduğuma bakma dostum. 

# Gagam çok kuvvetli ve tam on iki santim 

uzunluğunda. Onunla bir ağacın gövdesine 

saniyede tam on altı kez vurabilirim. Nasıl 
ama? Şaşırdın, öyle değil mi? Yani sen "bir" 
nda ben on altı vuruş gerçekleştiriyorum. Rabbimiz (cc) 
bizim gagalarımıza motor gücü vermiş. Maşallah, diyelim 
gagalarımıza... 


Bir diğer değişle kazma, aslında vurma 
işini gerçekleştirirken en önemli destekçimden o * 
bir tanesi de boynum. Boyun kaslarım güçlü ve 
dayanıklıdır. Öyle olmasaydı gagalarımla yaptığım 
sert vuruşlara dayanamazdı. Boynum, ayaklarım ve 
kuyruğum o sert vuruşları yaparken bana çok 
destek oluyorlar. 
Ha bir de bizden Çelik Kafalı Kuşlar diye 
bahsederler dostum. Bu kadar sert vuruşlara hangi 
kafa dayanır ki? 


Bu arada seninle 
konuşurken yuvamı da 
tamamladım. 


Sana yavrularımdan bahsetmiş miydim? Bak bunlar benim 
yavrularım, şimdilik onları ben besliyorum. Ama çok bı 
yakında, yaklaşık bir ay sonra yuvadan ayrılabilecekler. Ve XX 
artık kendi başlarına beslenebilecekler. Ben yokken yuvamı 
ziyaret etmek istersen çok fazla yaklaşma lütfen. 
Yavrularım ürkebilirler. 


Haa bu arada dostum, kiralık evlerim de var. Bizim evin az 
ilerisinde. Gagalarımla yaptım buraları da. Ama çok kalabalığı 
sevmiyorum. Acaba kiraya vermesem mi? Sen de duydun mu? 

Bize antisosyal kuşlar diyorlar. Ne yapayım, yalnızlığı daha çok 

seviyorum. Ağaçkakanlar da böyle işte... 


Sana ağaç dostu olduğumdan bahsetmiştim. Gerçekten de ağaçlarla 

iyi anlaşırız. Ağaçların üzerindeki kurtçuklar ve böcekler benim 

ı o mideme giderken; ağaçlar da rahatlarlar. Hele hiç durmadan 
oradan oraya gezen karıncalar var ya! İşte onlar ağaçları çok 

o rahatsız ederler. Ben de onları bir güzel yerim. Şimdi anladın mı 

- — ağaçların beni neden bu kadar çok sevdiğini? 

Tabii hepsini kendim yemiyorum yemeklerin. Bir kısmıyla 

yavrularımı beslerken bir kısmını da kış için saklıyorum. Kış AN 7 

çok zor dostum. Yuvalarımızdan çok dışarı çıkmıyoruz. | 

Ağaç kabuklarının altında kış uykusuna yatmış böcekleri ve 

stokladığımız besinleri yiyerek karnımızı doyuruyoruz. 


; dostum. Gerçi göç eden bazı akrabalarımız var, ama onlar çok 
5 uzaklarda yaşıyorlar. Biz olduğumuz yere çok bağlıyız. Çok büyük 
bir tehlike olmadan yuvamızı dahi terk etmiyoruz. Gerçi bazen m” 
N 7 0 şehre de iniyoruz, orada da evlerimiz var. Fakat çok nadir ineriz 
1 şehre. Yine de bir ağacın altından geçersen ve tak-tak-tak seslerini 


d işitirsen bil ki ben oradayım. Seni görmeyi çok isterim dostum. 
Neden olmasın? Belki karşılaşırız. 
13 Görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet ol... 


Selamun Aleykum Willet! 

Bu sayımızda duygulardan baheediliyormuş. Benim neyim eksik dedim ve ben de bu konuda 
yazmaya karar verdim. Önceki sayılarda aslında birçok duygudan bahsetmiştik. Mutluluk, 
kızgınlık ya da korku gibi. Deki bu kadar duygu ne işe yarıyor? Haydi hep beraber bunu 
araştıralım. 


Hiç uzun yola çıktınız mı? Mezela İstanbul'dan Konya'ya çok uzun bir yol var. Ben 
geçenlerde çok eğlenceli bir yoleuluk yaptım. Yolların üzerinde bazı tabelalar oluyor. 
Arabayı dikkatli kullan. Çok hızlı gitme. Şimdi sağdaki yoldan git. Varacağın yere şu kadar 
yolun kaldı... Bunlar gibi daha birçok işaret. Bu işaretler 

- - — yolculuğumuzda yolumuzu bulmamıza 
yardım ediyor. Alında 
duygularımız da bize hayatımızda 
/ yolumuzu bulmamıza yardım eden 
bu trafık işaretleri gibi. Nasıl mı? 
Haydi bir alttaki satıra geç ki 
anlatmaya başlayayım. 


Vegela sevdiğin bir oyunu oynadığın zaman ne 
hieeedergin? Mutluluk, heyecan, neşe... İşte bu 
duygular gana, “Oyun oynamak çok güzel 
Tekrar oynayalım, gonra tekrar ve gonra bir 
daha oynayalım!” diyorlar. Yani gana hangi 
oyunu sevdiğini, canın &ıkılırsa ne oynaman 
gerektiğini öğretiyorlar. 


Bir de kızgınlığa bakalım, acaba o ne işimize yarıyor? 
Örneğin çok sevdiğim çikolatamı mutlu mutlu yerken 
birden birisi gelip çikolatamı benden izinsiz alsa ve 
bir anda yese ne olurdu? Nasıl hissederdim? Seni 
bilmem, ama ben çok kızabilirim. Benden izin alıp 
paylaşmamı isteseydi verebilirdim, ama benden 
izinsiz benim çikolatamı midesine indirmesi hiç 
hoş değil. İşte kızgınlık burda bana, “Kalk ve 
hakkını savun, adalet için bişeyler yap!” diyor. 
Sonra ben de kalkıp o kişiye, Yaptığın çok 
yanlış, benden izin almadın.” diyerek yaptığını 
onaylamadığımı göylüyorum. Kızgınlık bana 
adaletsizliğe kargı durmam için yardım ediyor. 


Ya da göyle çok büyük vızır vızır arabaların 
geçtiği bir yolu dügün. Karşıdan karşıya geçmek 
istediğimizde nasıl hissederiz? Hm, korku 
olabilir. Ben biraz tırgabilirim açıkçası. Sonuçta bir 
gürü araba geçiyor, eğer dikkatli olmazsam bana 
zarar verebilirler. İşte tam da burada korku bana 
dikkat etmemi söylüyor. “Gözlerini dört aç, trafik 
lambasına bak, dikkat et!” diyor. Çünkü beni 
korumak ietiyor. Eğer dikkat etmezeem canım 
acıyabilir. Ben de böylelikle artık daha dikkatli 
davranıyorum. 


li di 
bii 


Ssssse0* 


Gördüğün gibi duygularımız bize yardımcı olmaya 
çalışır. Ama bazen kendimizi iyi hisgetmediğimizde 
onlar da bazı şeyleri abartabilirler. Megela kızgınlık 
bazen zıvanadan çıkıp herkese bağırmaya başlamamıza 
neden olabilir. Ya da Gi bizi o kadar korkutur ki 
karanlıktan korktuğum için gece tuvalete gidemem. Bazen 
hepimize böyle şeyler olur. Eğer öyle olduğunu hiseedereek 
büyüklerden yardım isteyebiliriz. Onlar bize yardım etmek için 
Nİ ordalar. 

Allaha emanet ol, gelecek yazımızda görüşmek üzere! 


Gi 


GEczegenimiz 


İ Hazal Yıldız 


Dünya 


Mardin'in gerçek adının “Merdin” olduğu ve “kaleler” 


anlamına geldiğiyle ilgili söy 
verilmesi, şehrin savunma yeri olm 


etkinlikleri yapmaya uygun 


İslamiyet'in bölgeye yayılışı 
2. derecede bir kale konum 


dolayısıyla askeri amaçlı bir 
ettiğini söyleyebiliriz. 


lentiler vardır. Şehre bu adın 
a ve gözetleme 


görülmesiyle ilgilidir. Şehrin 
bugünkü adı kaynaklarda geçen “Mâridin”den gelmiştir. 


na kadar olan d 


önemde Mardin 


unda kalmıştır. Mardin'in, 11. 
yüzyılın sonlarına kadar stratejik konumu (askeri konumu) 
kale yerleşimi olarak devam 


( 


A. 


“Nesi Meşhur? 


Aramızda İçli köfte sevmeyen yoktur, diye düşünüyorum. 
içli köfte sevilmez mi? Ben çok severim. Mardin'in meşhur 
yemeklerinden piri Mardin usulü içli köftedir. Kıvam! ve 
mükemmel tadı ile dikkat çekmeyi başarmıştır. 

Midyat ilçesinde Beyazsu VE Kızıltepe ilçesinde Gurs 
Vadisi, dinlenme ve doğal güzellikleriyle görenleri hayran 
bırakıyor. Mardin'i aileniz veyâ öğretmeninizle beraber 
arkadaşlarınızla ziyaret edebilirsiniz. ii 


Yazar: Deniz Altıntaş / Tasarım: Zehra Nur Alıcı e J mn 
Bismillahirrahmanirrahim, 
Önemli sayıların keşfi için güç veren Allah'a şükürler 
olsun. Ben her şeyin rakam içerdiğini ve rakamların da 


“Elimde iki tane elma var." desem, | küçük birimleri birleştirmekten başka bir şey 


bunu rakamla nasıl gösterirsiniz? olmadığını keşfettim. Bütün sayıların, sıfırdan GAL 
“24 ile değil mi? kadar on rakamın birleştirilmesiyle oluştuğunu Allah'ın 


izniyle anladım. 
Pekiii beş elma desem? ği Ebu Cafer Muhammed ibni Musa El-Harezmi 
5 ile. 
Eveeet, çok güzel. 

O zaman size, “Elimde hiç elma 
yok." desem, bunu hangi rakamla 
gösterirsiniz? 

“0" (sıfır) değil mi? 


Öyleyse size bir sır vereyim mi? İslam bilgini Harezmi, dünyayı “0" ile tanıştırana kadar 
insanlar sıfırın ne olduğunu hiç bilmiyorlardı. Haydi, birlikte sıfırın mucidini tanıyalım. 


Harezmi gençken, Halife Me'mun onun ilim merakını 
Çevresini inceleyen, öğrenmeyi öğrendi ve onu Bağdat'ın Saray Kütüphanesi'ne 


seven, meraklı bir çocuktu. Bu yönetici olarak getirdi. İsminin kütüphane olduğuna 


hâli büyüyünce de devam etti. bakmayın. Burası kocaman bir 


laboratuvar gibiydi. 


Ni ir , AN MX . . . Ye * . . .. 
Birgün Me'mun, Harezmi'yi yanına çağırdı. Halifenin isteği üzerine zor bir görev 


Dere yatağından taşan suyun yüksekliğinin, üstlenen Harezmi hemen araştırmalara 


arazi alanlarının, miras paylaşımlarının ve koyuldu ve matematiğin en temel 


ticari hesaplamaların hesaplanması için bir konusundan başlamaya karar verdi: 


öntem geliştirmesini emretti. 
Sayı sayma... 


Ama durun bir dakika. Bu işte bir 
tuhaflıl, bir eksiklik vardı. Olmayan 


bir şeyi gösterecek bir rakam yoktu. 
İşte bu rakam “o” olmalıydı. Sıfırı 
bildiğimiz hâliyle dünyaya tanıtan 


ilk insan Harezmi'dir. 


Harezmi'nin yazdığı “Cebir” kitabı tüm 
dünyada 600 sene boyunca okutuldu. 

İşte bu yüzden matematiğin babası olarak 
da bilinir ve dünyanın en büyük on iki 


dehası arasında yer alır. 


Harezmi bununla da kalmadı. Denklemlerdeki 
bilinmeyeni yani “x”i icat etti. Hatta bununla 
ilgili problemlerin nasıl çözüleceği hakkında bir 
kitap bile yazdı. (Siz de denklemleri 6. sınıfta 


öğreneceksiniz, inşallah.) 


TOPLAMA KARALERİ 


Satır, sütun ve köşelerde sayıların toplamı verilmektedir. Eksik 
sayıları tamamla ve tabloyu doldur. 


sslazole PE 
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Lit Anlar 
Balaca 


Kutucuklarda yazılı olan kelimelerin zıt anlamlarını bağlı olduğu boş 
kutucuklara yazalım. 


war kodu okut ve 
kelimelerin'telaffuzunu 
öğren! 


Te be sheclkkedi 


< 7 
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Yazar: Fatma Avcı 
Merak ettiğin sorular için bize mail atabilirsin: 
tevhidcocukdergisi©gmail.com 


Neden de 
- uk günler 
a a 


idrara çıkarız? 
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r: Meryem Şahin / Gözle 


Selamun Aleykum Sevgili Çocuklar, 

Bugün sizinle Tufeyl ibni Amr'ın hayatını okuyacağız. İsmini söylemek biraz zor 
gelmiş olabilir. Ben de bu yüzden “kulaklarına pamuk tıkayan sahabi” diyorum 
ona. Siz de böyle hatırlayabilirsiniz. 

“Kulağına niye pamuk tıkamış olabilir ki?” dediğinizi duyar gibiyim, “Sakın siz 
yapmayın!” diye uyardıktan sonra başlıyorum anlatmaya... b 
Tufeyl ibni Amr çok akıllı biriydi, şairlerin önde gelenlerindendi, aynı zamanda 
kavminin de lideriydi. Haccetmek için Mekke'ye gitmişti. Henüz iman etmemişti ve 
Peygamberimizi de (sav) tanımıyordu. Mekkeliler hemen koşup yanına gittiler ve 
onu Peygamberimizi dinlemekten sakındırmaya başladılar. “Bak bizim aramızda 
biri var, okuduğu şiirlerle büyü yapıyor, aman ondan uzak dur!” dediler. 

Tufeyl büyülü sözleri duymaktan korktu, iki kulağına da pamuk tıkayıp Kâbe'yi 
tavaf etmeye başladı. Bir yandan da Peygamberimize (sav) bakıyordu. O ise rükü 
ve secde ediyor, huşu ile namaz kılıyordu. Hem bir büyücüye hiç de benzemiyordu. 
Sonra kızdı kendine, “Yazıklar olsun sana! Hem şairim, sözün en güzelini bilirim 
diye övünüyorsun hem de birtakım sözleri duymaktan korkuyorsun.” dedi. 
Kulağındaki pamukları çıkarıp Peygamberimize yaklaştı. Kur'ân ayetleri hiç de 
büyücü sözüne benzemiyordu. Kur'ân ayetlerini dinledi. Bunlar şair sözü olamazdı. 
Âlemlerin Rabbinden geldiğini anladı, oracıkta Allah'a ve Resül'üne iman etti. 
Kendisi Devs Kabilesi'nin önde gelenlerindendi. Heyecanla gidip onlara İslam'ı 
anlattı. Neler oluyordu? Babasından ve eşinden başka kimse neden iman 
etmiyordu? Pamuk tıkalı kulaklar bile Kur'ân'ı duymuştu da bu insanlar neden 
duymak istemiyordu? Kavmine öfke dolu bir hâlde Peygamberimizin (sav) yanına 
geldi ve “Ya Resülullah, Devs iman etmiyor ve her türlü kötülüğe devam ediyor. 
Onlara beddua et!” dedi. 

Allah Resülü (sav) Kâbe'ye dönerek ellerini kaldırdı: “Allah'ım, onları doğru yola 
ilet. Onları İslam'a döndür!” diye dua etti. 

Tufeyl şaşırdı, tam da kavminin helak olacağını düşünürken Peygamberimiz (sav), 
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kendisinden kavmine dönüp davete devam etmesini istiyordu. Tufe 
dönünce onlara şefkat ve merhametle yaklaşmaya başladı. Ara 
geçti, Tufeyl halkına usanmadan İslam'ı anlatmaya dev 

Sonunda ne mi oldu? Devs Kabilesi iman etti mi acaba 

Bunu araştırmak da size kaldı. 

Söylemek istediğimiz son bir sözümüz daha var: Bol 
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| Okuldan gelmiş aldik aç bir hâldeyken annemiz. e akk kalmadığını ve DAN almaya gitmemiz 
gerektiğini söylemektedir. Ekmek alacağımız sırada karşıdan karşıya geçmekte olan yaşlı bastonlu bir nineyi 
görüp yolumuza devamı etmekteyiz. Nihayet ekmeği alp eve dönünce misler gibi yernek. kokusu gelp tam 
sofraya oturacakken arkadan gelen “Eller NE vE ile banyonun yolunu LR ve İnk Lİ 
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Bir yazımızda daha siz 


N Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere, yo çk. ni 


AYIN SAYFASI | 


İ hayın Duası 


"Ey Hayy ve kayyümi Rahmetinle 
senden yardım İstİyorum. TÜM 
işlekimi benim için ıslah et. GÖZ 
açıp kapatıncaya Kadar beni 
nefsimle başbaşa bırakma." 
(0k. Nesai, 10330) 


Ayın Esması |) sikilen | Ayın Sünneti | 


Ei-Kayyüm 
Var olmak için hiçbir HAPŞURUNCA 
şeye muhtaç olmayan, Binamdulilan” 
her çeyin Ona muhtaç demek sünnetir. 


olduğu Rabb (Müslim, 2066) 


“.. Rabbim! Bana ve anne babama verdiğin nimetlerden 
ötürü sana şükretmemi ilham et/beni şükre sevk edip 
yönlendir. Razı olacağın salih ameller yapmaya muvaffak kıl. 
Ve beni rahmetinle salih kulların arasına dâhil et.” 
(27/Neml, 19) 


Konuk Yazar: Yusuf Taş / Çizer: Seher Aktan 


Ne ; / MZ EE 


- Öten horozun sesi ve sabah güneşinin odayı dolduran ışığıyla W 
gözlerini açtı Salih. Uyanmıştı, fakat yatağından çıkmak istemiyordu. V 
Annesinin kahvaltı çağrılarına karşılık yapabileceği pek bir şey 
kalmayan Salih, isteksiz ve ağır adımlarla lavaboya giderek yüzünü 
yıkadı. Aynadaki asık surat Salihe aitti. İki haftadır her sabah 
güler yüzle gördüğü bu suratı asık hâlde gören ayna bile şaşırmıştı 
belki de. Kahvaltısını yarım yamalak yaptı Salih. Babası aracı 
hazırlayıncaya kadar valizini hazırlamak için zamanı vardı. Ağır 
hareketlerle hazırlanan Salih, dedesi ve anneannesinin kaldığı bu 
sıcak evden ayrılmayı hiç mi hiç istemiyordu, ama yapabileceği bir 
şey yoktu. Kendisini bekleyen bir okulu, öğretmeni, arkadaşları ve 
yapılacak onlarca görevi vardı. Valizini hazırlayan Salih, dedesine ve | 
anneannesine sarılarak onlarla vedalaştı. Geriye bıraktığı tek şey, iki 
haftadır yaşadığı anıları not aldığı defter oldu. 


Birinci Hafta 
Sevgili Günlük, İstanbul gibi kalabalık bir 
şehrin gürültüsünden böylesi sakin ve huzurlu 
bir şehre geldiğim için çok mutluyum. Hem 
dedem hem de anneannemle doyasıya vakit 
geçirdik. Dedem kiraz ağaçlarının bakımını 
yapmaya gittiğinde ona eşlik ettim ve beni 
çıkardığı ağaçta karnım şişinceye kadar 
kıpkırmızı kirazlardan yedim. Bahçenin işlerini 
yapmasına yardım ettim, ağaçları suladım. 
Eve zaman anneannem bana el işlerinin nasıl 
yapıldığını gösterdi. İnanır mısın, köy havası 
insana çok farklı bir enerji veriyor. E tabii 
bir de anneannemin hazırladığı organik köy 
kahvaltısını da unutmamak lazım. Dedemle 
birlikte alışveriş için köye indik, bütün 
arkadaşlarıyla tanıştım. Hepsi çok iyi insanlardı. 
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İkinci Hafta 

Sevgili Günlük, buradaki son haftam. Her 
şey çok güzeldi. Burada yaşadığım hiçbir şeyi 
unutmayacağım. Dedemle her gün düzenli 
olarak kitap okuduk. Dedem nasıl oluyor da 
böyle saatlerce kitap okuyabiliyor? Ben o kadar 
okumaya çalıştığımda hep gözlerim kapanıyor, 
uyuya kalıyorum. Sanırım düzenli ve disiplinli 
olarak okuduğu için gözleri bu duruma alışmış. 
Dün kitap okurken uyuyakaldım ve gözlerimi 
açtığımda önümde kocaman bir elmalı turta 
vardı hem de üzerine tarçın dökülmüş bir hâlde 
buram buram kokuyordu. Sanırım biraz kilo 
almış olabilirim iki haftada. Anneannem her gün 
birbirinden lezzetli şeyler hazırladı bize. Dedem 
hep benimle ilgilendi. Yarın geri döneceğiz. 
Tatilimin bitmiş olmasına üzülüyorum. Dedem 
ve anneannemle geçirdiğim günlere kesinlikle 
doyamadım. Her şey çok güzeldi. Hoşça kal... 


Bu ay seninle beştaş oyunu oynuyoruz. Oyun en az 
iki kişiyle oynanıyor. İhtiyaç duyduğumuz tek şey 
ise avcumuzun içine sığan beş adet taş. 
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yerdeki taşlar tek tek toplanır. Atılan 
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Dördüncü 
| turu geçen oyuncu tekrar 
beş tane taşı yere atar. Baş 
parmak ile işaret parmağı arası 
yerde açılarak kale yapılır. Havaya atılan 

taşı yere düşürmeden her seferinde bir | 
taş kaleden geçirilmeye çalışılır. Kaleden / 

taşlar geçmezse sıra rakip oyuncuya (| 
, geçer. Kaleden tüm taşları geçiren / 
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CEVAP ANAHTARI 


FARK BULMACA 


Görseller arasındaki 74 farkı bulabilir misin? 
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El eker, dil biçer. ER güzel dosttur teker, iki ayakla 
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Kolu var bacağı yok, 


dikdörtgeni vardır, İz eder dizi dizi, 
karesi yok. alır gezdirir bizi. 
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